
 

Ik ben WOEDEND op jullie...!!! 

Jaren geleden had ik mij aangemeld bij jullie verzekeringsmaatschappij omdat ik het filmpje op tv zo 

sympathiek vond...de Menz die jullie zo centraal zetten....bla bla bla.... 

Maar wat ben ik diep teleurgesteld in jullie... 

Ik voel me VERRADEN!!! 

Jullie kijken helemaal niet naar de MENZ zelf....alleen jullie eigen belang telt blijkbaar!!! 

ik heb 33 jaar lang Fluvoxamine geslikt tegen mijn zin omdat ik er alsmaar niet vanaf kwam. 

Nu is er een instantie die zich echt bekommert om deze groep mensen en nu laten jullie verstek 

gaan???? 

Hoe is het mogelijk??? Wat een walgelijke benadering...ik ben er kotsmisselijk van... 

 

Jullie willen mij verslaafd houden aan deze troep. Het is mij gelukt om af te kunnen bouwen van 50 

mg naar 25 mg met behulp van de taperingstrips van de Regenboogapotheek te Bavel, terwijl mijn 

psychiater dit notabene heeft voorgeschreven. Deze apotheek heeft mij eindelijk de reddende boei 

toegeworpen...DE REDDENDE BOEI..... Hoort u mij goed??? 

Ik heb 2 opnames gehad omdat het afbouwen niet lukte...ik ben ZO ontzettend ziek geweest en heb 

op het randje van de wanhoop/leven gestaan. Ik wilde er echt tussen uit knijpen omdat ik zo 

radeloos werd van deze onmogelijke manier van afbouwen...Waarom willen jullie het niet snappen? 

Jullie denken het beter te weten maar dat WETEN jullie NIET!!! Luister eens naar MIJ...stel eens 

vragen...verdiept u zich een keer in de MENZ!!!! In mij!!!  

 

En nu willen jullie mij niet meer helpen nu voor mij de redding zo nabij is? Op het moment suprème 

haken jullie af... 

Misdadig vind ik het!  

 

Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd bij jullie...ik kan niet meer met jullie door een deur. 

 

Het ga jullie goed! 


